
Ik ben deze week weer veilig in Nederland aangekomen na mijn werkvakantie in Aripezu, een dorp in 

Oeganda. Hier deel ik de uitkomsten van het project en foto's.  

Ik heb een schitterende tijd gehad daar met de groep, en hard gewerkt. Maar mede door het 

politieke systeem daar en minder efficiënte bouwplannen dan we gewend zijn in Nederland, ging de 

bouw van de kleuterschool helaas langzaam en de fundering kwam moeizaam omhoog.  

Tussen de locals en de hogere 

ambt in het land was er vaak 

onduidelijkheid, waardoor er 

soms niet gewerkt kon worden. 

De school is dus ook niet af, maar 

het belangrijkste is misschien wel 

dat we (onze groep en de lokale 

bevolking) erg veel van elkaar 

hebben kunnen leren. We zagen 

en hoorden dat de community, 

door onze komst en motivatie, 

sterker naar elkaar is toe gegroeid 

en ze gaan samen de handen uit 

de mouwen steken om de bouw 

te voltooien, ook na ons vertrek. Het samenzijn was dan ook erg fijn en comfortabel. Met vertrouwen 

en hoop hebben we dus weer afscheid genomen. 

Het kinderwerk en de andere cultuuruitjes zijn ook erg geslaagd. We mochten 

bijvoorbeeld lessen bijwonen en workshops geven over thema's als hygiëne, 

vriendschappen en "je bent waardevol."  

Al met al zeker een geslaagd project, ik heb ontzettend genoten en geleerd. 

Nogmaals erg bedankt voor de steun!  

Simone de Jong  

World Servants deelnemer 

 

 


